STARTZONDAG

Voor de dienst:
- Tafel voor de kerkbanken van te voren klaarmaken voor producten:
Hanna en lJke
- Mensen uitnodigen hun producten op de tafel neer te leggen:
Hanna en lJke
- Vier mandjes met poppetjes klaar zetten: Marianne

STARTZONDAG
Zondag 7 september 2025

Gezamenlijke viering van de Kogerkerkgemeente en de Doopsgezinde
Gemeente Koog, Zaandijk en Westzaan bij de start van een nieuw
seizoen

Voorbereidingsgroep: IJke Aalders, Aria van Buuren, Cocky Brouwer,
Hanna van Dorssen, Marianne van Rheenen

Ouderling: Randy de Bruijne

Organist: Bram Biersteker

Met medewerking van de zanggroep

Inzamelen ‘Weggeefkastje’
We verzamelen producten voor het ‘Weggeefkastje’ voorafgaand aan de
dienst op de tafel voor de kerkbanken

Inzingen
- Zaans Kerklied
- Wonen overal (canon)

Orgelmuziek

Welkom (ouderling van dienst: Randy de Bruijne)

[Indien er kinderen in de dienst zijn hen bij het welkom uitnodigen om een kaart te
maken voor de mensen die vandaag de bloemen krijgen. Je mag een kaart inkleuren
of er zelf één maken. misschien kun je iets van de kerk op de kaart tekenen, maak er
maar wat moois van. De mensen die bloemen krijgen zijn er blij mee!]

Stilte (aangekondigd door Randy)



Drempelgebed (Hanna)
Aan het begin van deze viering bidden wij:

Wat een zegen dat wij hier samen zijn.
In dit huis van God en mensen.

Wat een zegen dat wij uw schepselen zijn, Eeuwige.
Wat een zegen dat Gij op deze aarde een woonplaats maakt
voor alles wat beweegt en ademhaailt.

Wat een zegen dat wij diep verenigd zijn
met ieder schepsel
op onze tocht naar uw licht zonder einde.

Schepper van al wat is, wees hier aanwezig.

Aanvangslied: ‘Gezegend die de wereld schept’, 984, couplet 1,2 en 3
(staande)

Bemoediging en groet (IJke)

V: Wij spreken ons vertrouwen uit dat onze hulp komt van de Ene,
Aanvanger en Voltooier

A: Die trouw is, en het werk van zijn handen nooit los zal laten.

V: Die ons deze rustdag geschonken heeft

A: Laat ons rusten in uw hand

V: Die onze harten en handen vult met gaven van vrede en
barmhartigheid

A: Zegen onze handen, dat wij barmhartigheid doen

Amen

Groet (lJke)
Genade en vrede wordt jullie aangereikt door Hem Die is en Die was en
Die komt.

Aanvangslied: ‘Gezegend die de wereld schept’, 984, couplet 4, 5 en 6
(zitten)

Kyrié (Aria)

Glorialied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’, lied 275



Psalm 1, psalm van deze zondag (bewerking door Huub Oosterhuis)
(Aria)

Goed is

dat je niet doet wat slecht is

niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt

‘ploert en schender, ach

zo is de wereld’.

Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:

heb je naaste lief die is als jij

de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden

zeg ze voor je uit

gezegend ben je

een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen

blad dat niet vergeelt

het zal je goed gaan.

Oplichter
ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op je waait de leegte in.

Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’, lied 992
Brief aan Filemon (Marianne)

Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze
broeder Timoteus. Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze
zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die in
uw huis samenkomt.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor
vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen



toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht
geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft
mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want door u voelen de
heiligen zich gesterkt.

Hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u
moet doen, geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek — ik,
Paulus, een man van respectabele leeftijd, die nu ook nog gevangenzit
omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor
iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden:
Onesimus. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als
mij goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na
aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij
namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie
gevangenzit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen
ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder
druk zet, maar omdat u het zelf wilt.

Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug
te krijgen, niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een
geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus
voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus,
als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou
ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn,
breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer
dat ik u zal betalen. lk ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen
leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de
Heer, stel mij omwille van Christus gerust.

Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult
inwilligen, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak
voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de
gebeden van u allen aan u teruggegeven word.

Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangenzit, laat
u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en
Lucas.

De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’, lied 791 couplet 1, 2, 3 en 4



Overweging (Hanna)

Zomaar tussen allerlei andere brieven van Paulus in, is er dat korte
briefje gericht aan Filemon.

Voor je het weet heb je het overgeslagen.

Het lijkt haast een vergissing dat het is opgenomen in de Bijbel.

Maar vandaag staat het op het leesrooster van de kerken en krijgt het
een volwaardige plek.

Het is zeker geen puur persoonlijke brief.

Hij is ook bestemd voor zuster Apfia, onze medestrijder Archippus, en de
rest van gemeente die in het huis van Filemon samenkomt.

De inhoud gaat dus de hele huisgemeente aan.

Er is iemand die ontbreekt in dat huis.

Een slaaf, Onesimus.

Hij is niet thuis omdat hij bij Paulus is, die in de gevangenis zit.
Onesimus is voor hem als een diaken, schrijft Paulus.

Hij dient hem, zorgt voor hem.

Hoe Onesimus bij Paulus terecht is gekomen?
Of hij is weggelopen?
Of hij door Filemon naar Paulus is gestuurd met een opdracht en hij niet
meer is teruggekeerd?
Het kan allemaal. We weten het niet.
Vast staat wel dat hij naar de letter van het Romeinse recht als slaaf
terug moet keren naar zijn eigenaar.
Daar kan Paulus helemaal niets aan veranderen.
Maar hij kan wel wat veranderen aan de manier waarop deze ‘trouwe en
geliefde broeder’,
- zoals Paulus Onesimus beschrijft in een andere brief —
thuis wordt ontvangen.
Hij wil Filemon met een andere blik naar Onesimus laten kijken.

Paulus schrijft eerder, aan de volgelingen van Jezus in Korintié, een heel
hoofdstuk over vrijheid.

‘Betekent vrijheid dat alles is toegestaan?’, schrijft hij.

‘Zeker, maar niet alles is goed.

Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.’

Aldus Paulus.



Zo'n levenshouding, zo’n blikrichting, wenst Paulus ook Filemon toe.
Zodat hij de teruggekeerde Onesimus zal zien als de waardevolle ander.
En hem daarom als vrij mens zal behandelen.

Als geliefde broeder in Christus.

En in die ander, in die liefde voor elkaar, kun je ook de Ander met
hoofdletter, de Eeuwige, terugzien.

‘Goed is dat je goede woorden overweegt en wil.
Heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.’

Zo klinkt in Psalm 1.
Kijk naar de wereld met zulke goede woorden op je netvlies.

Op de website van de Koogervermaning staat:
‘Bekijk het eens van deze kant, omdat leven een binnenkant heeft.’

Eigenlijk een soort samenvatting van wat Paulus schrijft aan Filemon:
Bekijk het eens van de kant van jouw slaaf, Onesimus.

En ik denk dat Onesimus vast ook de blik van Paulus nog weer eens
heeft bepaald bij de vrijheid waar Jezus voor staat.

‘Waar de Geest van de Eeuwige is, daar is vrijheid’, dat schrijft Paulus
eerder aan de Korintiérs.

En aan de Galaten schrijft hij:

‘Wij leefden in gevangenschap’, totdat we ons mee lieten voeren door
dat wat Jezus heeft gezegd en gedaan.

Totdat wij door hem beseften ‘in Christus zijn er geen Joden meer of
Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen — wij zijn allen één.’

Op dat fundament is de kerk gebouwd.

Het fundament van vrijheid, waardoor we niet meer verslaafd zijn aan
angst, maar voluit durven spreken over onrecht.

Het fundament waarin vrijheid niet betekent ‘alles mag’, maar ‘ik zal niets
de macht over mij geven’ en dat als kerk uitdragen.

Zo gaan we lijken op die boom van Psalm 1.
Stevig verankerd in dat fundament.

Een boom aan stromen levend water.

Zo dragen we vrucht, als kerk, als persoon.



Paulus schrijft zijn brieven net zo goed aan ons als aan die allereerste
volgelingen van Jezus.
Door zijn brieven is de kerk ontstaan, gevormd en gegroeid.

Zo is het begonnen.
Met een vrijbriefje voor een slaaf.

Een vrijbriefje (Karel Eykman, Woord voor Woord) (Cocky)
Lied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’, lied 976
Een slinger langs de Zaan (Hanna)

‘Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt’

Deze zomer hebben mensen die samen kwamen in De Stolp bij de
maandelijkse zomer-koffieochtend, en mensen van de handwerkgroep,
enthousiast meegewerkt aan een slinger van mensen langs de Zaan.
Ontworpen door Tineke Warner.

Kom hem bij de koffie vooral even van dichtbij bekijken.

We zien mensen die elkaar vasthouden, die zich verbonden voelen met
elkaar, met de kerk en de Zaan.

‘Kerk van toekomst en van dromen,
kerk met deuren wagenwijd,

open voor wie er wil komen,

glimp van God en eeuwigheid.’

Om onze verbondenheid met elkaar en met kerk en Zaan te vieren
krijgen jullie allemaal een poppetje dat ons aan elkander rijgt.

Daarna zingen we het Zaans Kerklied.

Het uitdelen van de poppetje willen we zo doen, dat iedereen gever én
ontvanger is.

Waar de poppetjes vandaan komen en hoe dat uitdelen nou precies gaat
en horen jullie van Marianne.

« aan het begin van een rij stoelen staat een van ons met een mandje poppetjes

e je geeft een poppetje aan de eerste in de rij,

« die geeft het poppetje door tot aan het einde van de rij totdat de hele rij is
voorzien

e dan ga je naar de volgende rij en doet hetzelfde



« uitdelers (als je vanaf de liturgietafel de kerk inkijkt): [Jke (blok links), Hanna
(blok rechts), Marianne (blok zijkant rechts), Aria (zanggroep en kerkbanken)
e nodig: 4 mandjes

‘Zaanlands Kerklied’ (tekst: Karen Hagg, muziek: Jos Martens)

Collecten en mededelingen (Randy)

De diaconale collecte vandaag is in natura: producten voor het
‘Weggeefkastje’ van het Sociaal Wijkteam Oudkoog-Oudzaandijk. Zowel
de Doopsgezinde Gemeente Koog-Zaandijk-Westzaan als de Kogerkerk
hebben zich verbonden aan dit project.

Daarnaast is er een collecte voor de Kogerkerkgemeente en een collecte
voor het onderhoud van de gebouwen.

Dank- en voorbede (lJke)

Wij danken U, God, voor mensen die zich arm hebben gemaakt om
anderen te verrijken,
die hun huis openstellen voor iedere vreemdeling.

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van
anderen,
die wonden genezen door de pijn te helpen dragen, mensen die kunnen
troosten.

Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het geheim van alle leven.

Wij danken U, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woord, die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God, voor mensen die geloven in wegen tot vrede,
die zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
die vechten voor een geloofwaardige wereld.

Wij danken U, god voor jongeren en mensen die zich inzetten
voor behoud van een leefbare aarde,

die de hoop op een verzoende wereld

en een herstelde Schepping nooit opgeven



Wij danken U, God, voor alle gelukkige mensen,

die door hun blijdschap en zin voor humor

een glimlach aan hun medemens kunnen ontlokken,
die nieuwe hoop geven door hun blije levenshouding.

Wij bidden u God,
laat ook ons die mensen mogen zijn

God, die uzelf laat kennen in de stilte,
In stilte leggen wij voor U neer

wat voor ieder van ons

slechts in stilte stem kan krijgen

Onze Vader gezongen: lied 369 b

Slotlied: “‘Wonen overal’, lied 419, in canon

Zegen (Hanna)

We gaan van hier als broeders en zusters in Christus.
Gedragen door de zegen uit Psalm 1.

Gezegend ben je

een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen

blad dat niet vergeelt

het zal je goed gaan.

Amen

Presentatie van enkele activiteiten
Omdat na vandaag allerlei activiteiten weer van start gaan lichten lJke
en ik er daar een paar van uit, met enkele zinnen. Daarna is het tijd voor
ontmoeting met koffie en thee.

- Gespreksgroep ‘Alleen verder’ (Hanna)

- Conventry gebed (IJke)

- Leesgroep: Lieke Marsman en Fokke Obbema (Hanna)

- Leesgroep Doopsgezinden (lJke)

- Sweepehuis (IJke)

- Zincafé zondagmiddag 16 november met Jan Pronk (lJke)
Ontmoeting met koffie en thee



